
 

 

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Ngay cả trong khoảnh khắc đen tối nhất, 

không bao giờ là quá muộn để yêu thương và tha thứ 

Thanh Quảng sdb – (tin Vatican - Deborah Castellano Lubov) 

Trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã minh họa cho các tín hữu thấy tình yêu 

của Chúa Giêsu, dù bị phản bội, đã không để cái ác chiến thắng, nhưng  "luôn có cách để tiếp tục yêu 

thương, ngay cả khi mọi thứ dường như đã không thể cứu vãn." 

"Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin ơn biết tha thứ, ngay cả khi chúng ta cảm thấy không được thấu hiểu, ngay 

cả khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi." 

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời khuyên này trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần vào sáng thứ Tư - 

sự kiện công khai đầu tiên của ngài tại Vatican kể từ khi rời Castel Gandolfo vào tối thứ Ba. 

Do thời tiết nóng bức ở Rome, buổi triều yết được tổ chức bên trong Hội trường Thánh Giáo hoàng Phaolô 

VI của Vatican. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha vẫn dừng lại để chào đón những tín hữu không thể chen chân 

vào Hội trường và đang ở những địa điểm khác gần đó để tránh nhiệt độ khắc nghiệt. 

 

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chào đón các tín hữu tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, những người 

không thể vào Hội trường Phaolô VI của Vatican 



Tình yêu tha thứ của Chúa 

Tiếp tục loạt bài giáo lý về chủ đề Năm Thánh 'Chúa Kitô, Niềm Hy Vọng của chúng ta', tuần này Đức Thánh 

Cha tập trung vào Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu bằng cách suy ngẫm về tình yêu 

tha thứ của Chúa, đặc biệt là cách Chúa, mặc dù bị phản bội, vẫn yêu thương các môn đệ đến cùng. 

Đức Giáo Hoàng Lêô đặc biệt khám phá một "cử chỉ nổi bật và sáng ngời" trong Phúc Âm, trong đó Chúa 

Giêsu, trong Bữa Tiệc Ly, đã trao một miếng bánh cho kẻ sắp phản bội Ngài. 

"Đó không chỉ là một cử chỉ chia sẻ," Đức Giáo Hoàng nói, mà "còn hơn thế nữa; đó là nỗ lực cuối cùng của 

tình yêu để cứu vãn." 

Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục: "Yêu thương đến cùng: ở đây," Đức Giáo Hoàng Lêô nói tiếp, "là chìa khóa để 

hiểu được trái tim của Chúa Kitô. Một tình yêu không ngừng lại trước sự từ chối, thất vọng, thậm chí là sự 

vô ơn." 

 

Chúa Giêsu không khuất phục 

“Chúa Giêsu biết thời điểm, nhưng Ngài không khuất phục: Ngài chọn thời điểm. Chính Ngài là người nhận 

ra khoảnh khắc mà tình yêu của Ngài phải trải qua vết thương đau đớn nhất, đó là sự phản bội. Và thay vì 

rút lui, buộc tội, tự vệ… Ngài vẫn tiếp tục yêu thương: Ngài rửa chân, chấm bánh và trao cho. ‘Đó là người 

mà Ta trao miếng bánh sau khi đã chấm.’” 

Với cử chỉ đơn sơ và khiêm nhường này, Đức Giáo Hoàng Leo nói, “Chúa Giêsu mang tình yêu của Ngài tiến 

về phía trước và đi sâu vào lòng người, không phải vì Ngài phớt lờ những gì đang xảy ra, mà chính vì Ngài 

nhìn thấy rõ ràng.” 

Ngài đã hiểu rằng tự do của người khác, ngay cả khi nó bị mất đi trong sự dữ, vẫn có thể đạt được nhờ ánh 

sáng của một cử chỉ khiêm nhường, bởi vì Ngài biết rằng sự tha thứ đích thực không chờ đợi sự ăn năn, 

nhưng trước tiên tự hiến chính mình, như một món quà nhưng không, ngay cả trước khi được chấp nhận.” 

Sự tha thứ hé lộ và biểu lộ hy vọng 

Đức Giáo Hoàng Lêô nhận xét, thật không may, Giuđa đã không hiểu, và "sau miếng bánh - Phúc Âm chép - 

'Satan đã nhập vào hắn.'” 



“Đoạn văn này khiến chúng ta kinh ngạc,” Đức Giáo Hoàng nói, “như thể sự dữ, vốn ẩn giấu cho đến lúc đó, 

đã tự biểu lộ sau khi tình yêu bộc lộ bộ mặt yếu đuối nhất của nó. Và chính vì lý do này, thưa anh chị em, 

miếng bánh đó chính là ơn cứu độ của chúng ta: bởi vì nó cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm mọi điều - 

hoàn toàn mọi điều - để đến với chúng ta, ngay cả trong giờ phút chúng ta chối bỏ Ngài.” 

Đức Thánh Cha nói, chính ở đây, sự tha thứ bộc lộ tất cả sức mạnh của nó và biểu lộ bộ mặt đích thực của 

hy vọng. "Đó không phải là sự lãng quên; đó không phải là sự yếu đuối. Đó là khả năng giải thoát người 

khác, trong khi yêu thương họ đến cùng." 

Luôn có cách để tiếp tục yêu thương 

Đức Thánh Cha nói, đây chính là mầu nhiệm Chúa Giêsu thực hiện cho chúng ta, mà đôi khi chúng ta cũng 

được mời gọi tham gia. 

"Biết bao mối quan hệ tan vỡ, biết bao câu chuyện trở nên phức tạp, biết bao lời chưa nói ra vẫn còn dang 

dở," ngài suy ngẫm và nhận xét, "Vậy mà Phúc Âm cho chúng ta thấy rằng luôn có cách để tiếp tục yêu 

thương, ngay cả khi mọi thứ dường như đã không thể cứu vãn." 

"Nhưng Phúc Âm cho chúng ta thấy rằng luôn có cách để tiếp tục yêu thương, ngay cả khi mọi thứ dường 

như đã không thể cứu vãn..." 

Đức Thánh Cha nói, tha thứ không có nghĩa là phủ nhận điều ác, mà là ngăn chặn nó sinh ra thêm điều ác. 

"Không phải là nói rằng không có gì xảy ra, mà là làm mọi cách có thể để đảm bảo rằng sự oán giận không 

quyết định tương lai." 

Đối đầu với cám dỗ bằng Chúa 

"Anh chị em thân mến, chúng ta cũng trải qua những đêm đau khổ và khó khăn," Đức Thánh Cha thừa 

nhận, và nói rằng chúng ta trải qua "những đêm của tâm hồn, những đêm thất vọng, những đêm mà ai đó 

đã làm tổn thương hoặc phản bội chúng ta." Trong những khoảnh khắc đó, Đức Thánh Cha thừa nhận, 

"cám dỗ là khép kín bản thân, tự bảo vệ mình, và đáp trả." 

Chống lại cám dỗ bằng Chúa 

“Anh chị em thân mến, chúng ta cũng trải qua những đêm đau khổ và khó khăn,” Đức Thánh Cha thừa 

nhận, và nói rằng chúng ta trải qua “những đêm của tâm hồn, những đêm thất vọng, những đêm mà ai đó 

đã làm tổn thương hoặc phản bội chúng ta.” Trong những khoảnh khắc đó, ngài thừa nhận, “cám dỗ là khép 

kín bản thân, tự bảo vệ mình, đáp trả.” 

“Nhưng Chúa,” Đức Thánh Cha trấn an, “cho chúng ta thấy hy vọng rằng luôn có một con đường khác. Ngài 

dạy chúng ta rằng người ta có thể cho đi một miếng ăn ngay cả khi người ta quay lưng lại với mình. Rằng 

người ta có thể đáp lại bằng sự im lặng của lòng tin. Và rằng chúng ta có thể tiến về phía trước với phẩm 

giá, mà không từ bỏ tình yêu.” 



 

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trong Buổi Triều Yết Chung 

Vì vậy, hôm nay, Đức Giáo Hoàng mời gọi các tín hữu hãy cầu xin Chúa ban cho họ khả năng tha thứ, ngay 

cả khi họ cảm thấy bị bỏ rơi hoặc bị hiểu lầm, bởi vì chính trong những giờ phút đó, tình yêu có thể đạt đến 

đỉnh cao. 

 

Đức Giáo Hoàng trầm trồ: "Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, yêu thương có nghĩa là để người khác được tự 

do - thậm chí là phản bội - mà không bao giờ ngừng tin rằng ngay cả sự tự do bị tổn thương và mất mát đó 

cũng có thể được giành lại khỏi sự lừa dối của bóng tối và trở về với ánh sáng của lòng tốt." 

Chúa Giêsu cho thấy mỗi sự phản bội đều mang đến cơ hội cứu rỗi 

Đức Giáo Hoàng nói rằng khi ánh sáng của sự tha thứ "thành công trong việc thấu suốt những khe hở sâu 

thẳm nhất của trái tim", "chúng ta hiểu rằng nó không bao giờ là vô ích." 



"Ngay cả khi người khác không chấp nhận nó, ngay cả khi nó dường như vô ích", Đức Giáo Hoàng Lêô nói, 

"sự tha thứ giải thoát những người ban tặng nó: nó xua tan sự oán giận, nó khôi phục sự bình an, và nó 

đưa chúng ta trở về với chính mình." 

Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kết luận: "Chúa Giêsu, với cử chỉ đơn giản là trao ban bánh, cho thấy rằng 

mọi sự phản bội đều có thể trở thành cơ hội cứu rỗi, nếu nó được chọn làm không gian cho một tình yêu 

lớn lao hơn." 


